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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten dhr. B. Winters Jzn, tel. 06-21962147, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8,  06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker, Bramenweg 1, tel.06-31490544  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. HJ. Brouwer, Leeuwerikstraat 27, tel. 492307  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL07RABO0373749465 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr. E. Oudshoorn, Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. M. Jurjens, tel. 0621673478, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL65RABO0373748809 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 23 oktober- 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Sanne Knol, tel 06-12556189 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
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Daar gaan we weer... 

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. 

En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.  

Mattheüs 28: 19, 20.   

De zomer is weer voorbij.  

We starten van alles weer op. Niet zo groots als vroeger misschien, maar toch gaan we wel weer aan de 

slag. Met een kring, met vergaderen, met jeugdwerk, enz. enz.  

Waarom eigenlijk? Waarom doen we dat eigenlijk allemaal? 

Aan de ene kant natuurlijk omdat het zo vanzelfsprekend is. Zo doen we dat immers altijd al. En ja de kerk 

moet toch ook gewoon doorgaan. En dan moeten er toch ook gewoon mensen zijn die dat doen. Gewoon 

aanpakken, omdat het nu eenmaal zo hoort. 

Anderzijds is het misschien toch niet zo vanzelfsprekend. Het is immers niet altijd zo geweest. Ooit was er 

geen kerk. Ook hier niet – ook al is die er nu al wel heel lang. En er zijn ook genoeg plaatsen waar nu geen 

kerk meer is. Waar mensen om allerlei redenen ermee gestopt zijn. Zo zijn er bij ons ook veel mensen die 

het wel best vinden, of het te ingewikkeld vinden om er nog langer de schouders onder te zetten. En er zijn 

immers ook veel andere belangrijke dingen en taken buiten de kerk te doen. Waarom zouden we ons 

inzetten voor de kerk? Als je de vraag zo stelt, snap ik heel goed waarom je denkt: Hoezo de kerk?  

Om Jezus  

Maar is het wel voor de kerk? Is het wel omdat de kerk zelf zo belangrijk is? Heeft Jezus misschien ooit 

gezegd dat we overal kerken moesten stichten en organiseren en draaiend houden? 

Jezus heeft inderdaad een opdracht gegeven (zie boven). En als je Hem ook maar een beetje belangrijk 

vindt, is dat alleen al natuurlijk een belangrijke reden om aan de slag te gaan. Niet zozeer voor onszelf dus, 

maar vooral ook om Hem. Omdat Hij het zegt! Omdat Hij zoveel liefde en genade heeft gebracht, waar we 

zo dankbaar en blij mee zijn, dat we daarvoor ‘de lofzang gaande willen houden’.  

Om de andere mensen 

Maar dan zouden we toch zomaar weer, naar binnen gekeerd, vooral met onszelf bezig kunnen zijn. En dat 

was nu net niet precies de opdracht die Jezus gaf, dat we alleen ‘de lofzang gaande zouden houden’. Hoe 

mooi en goed dat ook is natuurlijk. 

Jezus zegt: Ga naar de mensen. Hij zei niet: ga (alleen maar) naar de kerk. Nee, juist naar de mensen buiten 

de kerk. Dompel de volken onder in de liefde van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dopen doen we 

symbolisch in de kerk. Maar de werkelijkheid van het teken van de doop, de realiteit van Gods liefde, daarin 

mag juist de hele wereld worden gedompeld. Dus niet: ‘naar de kerk, naar de kerk, zei de dominee’. Maar 

‘uit de kerk, naar de mensen zei DE DOMINEE’, zei Jezus. Dáárvoor moeten we kerk willen zijn: om het 

evangelie op te halen om het vervolgens uit te delen aan de mensen. 

Lastig? Zeker! Maar we staan er niet alleen voor. Jezus is er Zelf mee begonnen. Hij kwam Zelf uit de 

hemelse gewesten en begaf Zich onder de mensen om Gods eeuwige liefde uit te delen. En Hij heeft 

beloofd dat Hij met ons mee gaat als wij op pad gaan…En het klopt dat er altijd wat gaat groeien als 

mensen erop uit gaan. 

Ds. Johan Prosman 
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: 31 oktober 19.00 uur 
 o.l.v. ds. Jan Stap 
 organist: Jannes Lopers 

 
 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

   
01-10 
04-10 

Mevr. G. Bouwknegt-Bouwknegt, Rembrandstraat 4 
Mevr. S. Pieffers – Hoorn, Veneweg 244 

83 jaar 
82 jaar 

10-10 Dhr. P.G. de Boer, Kolderveen 55 A 85 jaar 
19-10 Mevr. N. Sinkeler – Rip, Jonenweg 13, Giethoorn 80 jaar 
20-10 Mevr. J. de Wagt – Brandsma, Nijverheidsweg 1 82 jaar 
21-10 
21-10 
27-10 

Dhr. A. van der Linde, Ds. van Halsemastraat 12/14 
Mevr. J. Kroes – Mondria, Hoogeveenseweg, 7943 KA Meppel 
Dhr. A. Huisman, Rembrandtstraat 1 A 

92 jaar 
80 jaar 
87 jaar 

01-11 Dhr. G. Nijs, De Berken 6 80 jaar 
 

   
   
03-10 
05-10 
05-10 

Dhr. en mevr. E.G. Heidmeijer-L.A. Star, Ds. van Halsemastraat 
Dhr. en mevr. Bouwknegt – Poppema, Gorthoek 5 
Dhr. en mevr. J. van Gijssel – A.M. Luitjens, Dorpsstraat 107 

55 jaar getrouwd 
40 Jaar getrouwd 
40 jaar getrouwd 

17-10 Dhr. en mevr. Brand – van de Belt, Griftestuk 12 55 Jaar getrouwd 
24-10 Dhr. en mevr. Nijmeijer – Hester, Kolderveen 76 50 Jaar getrouwd 
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JONGERENGROEP 18+ 
 

Kom je ook (een keer) meedoen? Laatst 
hadden we een gezellige BBQ. En binnenkort 
beginnen we weer met de gewone praat-
avonden. Nu zijn we nog even aan de slag 
met Youth-Alpha. En daarna pakken we weer 
andere onderwerpen, over geloof en alles 
wat daar maar mee te maken kan hebben. En 
dat is best veel! Eens in de 2 weken proberen 
we bij elkaar te komen. Wil je ook meedoen, 
meld je dan bij ds. Johan Prosman (06-
12711603). 
 

GESPREKSGROEP +/- 30 
 

8 oktober 20.00 hopen we weer bij elkaar te 
komen bij Anje Lalkens, de Ryge 85. Laatst 
hadden we een leuk gesprek over de vraag 
waarom we wel/niet/soms naar de kerk 
gaan. Dat kwam zomaar op uit de groep. En 
we waren er niet zomaar over uitgepraat. 
Ook als je nog niet meedeed met onze groep, 
je bent van harte welkom! 
Informatie? Bel of app Anje (06-12529230) of 
ds. Prosman (06-12711603). 
 

GEMEENTE GROEI GROEP (GGG) 
 

10 oktober komen we weer samen bij Hennie 
Maat thuis. We hebben nog een enkele keer 
met ons boekje: ‘Leef je geloof’. De komende 
keer gaan we nog even napraten over geduld 
en volharding (Jakobus 5:7-12) en dan over 
bidden/ziekenzalving (Jakobus 5:13-20). Dus 
als je daar nog graag eens over meedenkt of -
praat, dan ben je van harte welkom! Daarna 
gaan we een nieuw thema/bijbelverhaal/ 
bijbelboek of personage uitzoeken. Dat is wel 
een mooie kans om je eigen onderwerp op 
tafel te krijgen. 
 

Als u informatie wilt, of ook wilt aansluiten, 
dan kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij Lourens Schipper (06-
51031603) of ds. Johan Prosman (06-
12711603). 
 

E-MEETING 13 OKTOBER 
 

Het thema deze keer is: Woorden. 
Wat krijg je veel mee tijdens je leven aan 
woorden. 
Het begint met de eerste woordjes, Papa, 
Mama… 
Daarna gaat het snel en hoor, lees je heel 
veel woorden. 
Van je ouders, opvoeders krijg je ook vaak 
iets mee waar je misschien op dat moment 
niets mee kan/doet. 
Maar ze hebben ergens een plekje in je hoofd 
gevormd en wanneer je het nodig hebt, dan 
weet je het te gebruiken. 
Zo heeft God ervoor gezorgd dat veel van Zijn 
woorden in de bijbel opgeschreven staan, 
woorden, teksten…. 
Samen opzoeken, puzzelen wat voor 
woorden je kunnen helpen wanneer het niet 
zo makkelijk gaat. 
Of juist dankbare woorden. 
 
Voor de kinderen is er kinderkerk 
Van harte welkom op 13 oktober 
 

KERK OPEN OP ALLERZIELEN 
 

Op zaterdag 2 november, Allerzielen, worden 
wereldwijd overledenen herdacht. We 
hebben in Hervormd Nijeveen de kerk al 
jaren open op die middag. Dit jaar weer! U 
bent welkom om een kaarsje te komen 
branden en de naam van uw overledene(n) in 
een boek te schrijven.  
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In de kerk herdenken we natuurlijk onze 
eigen overledenen ook in een viering. Deze 
middag is extra en voor iedereen. Voor het 
dorp, voor de omgeving… Corry Jaspers zal 
het altaar weer mooi aankleden. De kerk is 
open van 14-16 uur. 
Marjan van Hal 
 

DE BIJBEL IN BEELD 
 

Deze zomer sprak ik met een aantal mensen 
die het wel op prijs stellen om samen eens 
langer stil te staan bij hoe de bijbel nu tot ons 
is gekomen. Hoe is de bijbel ontstaan? 
Vanwaar al die boeken? En hoe is dat in 2000 
jaar tot ons gekomen? En wat is dat met 
allerlei andere geschriften zoals de Dode Zee 
rollen? 
Daarom een aanbod voor een leerkring ‘De 
bijbel in beeld’. We gaan kijken naar de 
ontstaansgeschiedenis van de bijbel. En wat 
we daar van kunnen leren. Niet moeilijk en 
wel boeiend en leerzaam! 
Een eerste datum staat gepland: dinsdag 22 
oktober om 10.00 uur. Plaats volgt nog.  
Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij 
Ds. René Kok. 
 

WIJ GEDENKEN GERRIT PORS 
 

Op 26 augustus is op 78 jarige leeftijd 
overleden de heer Gerrit Pors. Geboren op 
15 augustus 1942. 
Vanuit Steenwijk was Gerrit jarenlang 
verbonden aan onze gemeenschap in 
Nijeveen. Met Joke kwamen zij met 
regelmaat ter kerke en deden zij mee met de 
activiteiten. Een bescheiden en vriendelijk 
man die goed kon luisteren en bij wie je 
oprechte betrokkenheid en ruimhartigheid 
kon voelen. Gerrit en Joke hebben samen 
met hun kinderen een bewogen leven 
gekend met veel verschillende woon- en 
werkplaatsen. Eerst in Nederland. Maar 
Gerrit en Joke voelden zich aangetrokken tot 
de zending.  
 
 
 

Dat was geen eenvoudige keuze.  
Na de opleiding werden zij de eerste keer 
niet uitgekozen om uitgezonden te worden. 
Wat te doen.  
Zij gingen werken in een opvang voor 
mensen met zware alcoholverslaving. 
Gelukkig werden ze de tweede keer wel 
uitgekozen. Hun levensreis werd vervolgd in 
Suriname. Deze tijd heeft hen en hun 
kinderen gevormd en kleur gegeven. Zo’n 
andere cultuur, met veel meer warmte, 
letterlijk en figuurlijk, dat was een hele 
levenservaring. Gerrit was ook ruimdenkend 
en ruim gelovend en kon zich bewegen in het 
werk binnen verschillende kerken. Dat is nu 
meer vanzelfsprekend. In die tijd zeker nog 
niet. Ze kwamen weer terug naar Nederland. 
Een grote overgang na het warme Suriname. 
In Den Helder vond Gerrit een werkplek, 
maar nog geen woning. Dat werd kamperen. 
Gelukkig konden ze daarna tijdelijk terecht in 
een appartement van een bekende. Maar dat 
was wel 6 hoog. Wel wat anders dan een 
groot huis en grote tuin die ze in Suriname 
gewend waren. Vervolgens nog naar Hattem 
en daarna weer terug naar Den Helder. Toen 
hun pensioen was aangebroken, besloten zij 
in onze regio te gaan wonen. In onze 
gemeenschap van Nijeveen voelden zij zich 
thuis. De laatste jaren was Gerrit steeds 
minder aanwezig. Zijn geheugen liet hem in 
de steek. Gerrit en Joke hebben op die wijze 
nog wel hun zestig jarig huwelijk kunnen 
vieren! De laatste jaren woonde Gerrit in De 
Meenthehof. Daar vond hij een warm en 
zorgzaam thuis. Ook de bewoners en het 
personeel daar zullen zijn vriendelijkheid 
missen. En dat tekent Gerrit ten voeten uit. 
Een vriendelijke betrokken man die zocht 
vrede te brengen waar hij woonde en werkte. 
Wij wensen Joke en de kinderen veel sterkte 
en troost. Dat hun man, vader en grootvader 
mag rusten in vrede. 
Ds. René Kok 
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HERFSTCONCERT 
 

Op zaterdag 5 oktober 2024 verzorgt het 
Christelijk Mannenkoor Meppel samen met 
de zanggroep Khareba & Gogia een prachtig 
muzikaal concert in de Gereformeerde Kerk 
Nijeveen, Dorpsstraat 7 te Nijeveen. Khareba 
& Gogia is een zeer bekende zanggroep uit 
Georgië. Zij brengen bijzondere lyrische zang 
ten gehore, onder begeleiding van hun 
instrumenten de luit, trommel en accordeon. 
De klank die zij laten horen, zal niemand 
onberoerd laten. Khareba & Gogia treden in 
deze periode op in verscheidene kerken in 
heel Nederland. Aanvang 19.30 uur. De 
toegangsprijs is €10,00.  
Welkom en van harte aanbevolen. 
 
Met vriendelijke groet, het Christelijk 
Mannenkoor Meppel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TVG ASSEN 
 

Kennismaking op Woensdagavond 9 oktober 
2024 van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Adres:  
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
 
Is er voor godsdienst nog wel plaats nu 
kennis en wetenschap een enorme opmars 
maken? Wat moet je zeggen als iemand je 
vraagt ´Geloof jij dat nog?´ 
Nu … laten we met elkaar een reis door het 
landschap van de theologie gaan maken. Van 
enthousiaste leraren horen we hun verhalen 
en van uw medereisgenoten leren we door 
hun vragen om met elkaar het gesprek aan te 
gaan. U zult merken dat uw route 
veelbelovend, verfrissend, verrassend, 
verrijkend, veelkleurig gaat worden! 
‘Mijn zelfvertrouwen met betrekking tot het 
spreken over het geloof is aanzienlijk 
vergroot.’ 
Op 9 oktober maakt u kennis met ons en kunt 
u ons alles vragen wat u maar weten wilt. 
Ook een tweetal docenten is aanwezig. En op 
15 oktober starten uw eerste lessen vanaf 
09.00 u. Vergeet ook niet onze website te 
raadplegen: www.tvgassen.nl 
We zien u graag verschijnen en het belooft 
een bijzondere avond te worden.  
Bij binnenkomst staan koffie/thee met koek 
klaar. Er zijn geen kosten aan deze avond 
verbonden. 
 

HET GOEDE ZIT SOMS IN DE EENVOUD 
 

We kregen een appje van één van de 
Oekraïense bewoners. Haar fiets was 
gestolen! Ze schreef ‘Ik ben erg overstuur. Hij 
stond tenslotte in ons Nijeveen.’ We merkten 
op dat er stond ‘ons Nijeveen’. Dat is 
ondanks de inhoud van het bericht toch 
hartverwarmend. 
Een berichtje op de weggeefhoek leverde 
binnen de kortst mogelijke tijd al een reactie 
op voor een prima vervangende fiets. En zo 
werd een op zich kleine verdrietige 
gebeurtenis toch weer iets om dankbaar voor 
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te zijn. En dat doen we met elkaar in ‘ons 
Nijeveen’! 
De kinderen gaan weer naar school, sport 
enz. Ze zijn gewone dorpelingen geworden. 
Ze voelen zich goed thuis en daar zijn we blij 
mee. 
Tegelijkertijd kijken we ook vooruit: we zijn 
nog steeds op zoek naar vervangende 
woonruimte voor onze gasten. Dat is niet 
eenvoudig. Er zijn ook in ons dorp te veel 
mensen op zoek naar een passende woning. 
Dat kan scheve ogen geven, maar die ogen 
moeten we niet op elkaar richten. Het is 
samen zoeken hoe we omgaan met 
omstandigheden waar niemand om heeft 
gevraagd, maar wel zo zijn. Vandaar 
nogmaals de vraag of iemand iets weet of 
iets te bieden heeft voor onze gasten. We 
gaan er sowieso van uit dat er zeer 
waarschijnlijk geen woonruimte is waar drie 
gezinnen onderdak vinden. Daarom alle 
mogelijkheden zijn welkom! 
Namens de stuurgroep, Ds. René Kok 
 

SAMEN EEN 

 
De zomer is weer voorbij. De aftrap van het 
seizoen is geweest. 
Ook dit najaar organiseren we de 
koffieochtend en de spelletjesmiddag. 
 
De koffieochtend is gepland op: 
- woensdag 2 oktober 
- woensdag 6 november  
- woensdag 4 december 
- van 10.00 tot 11.30 uur 
- in de gereformeerde kerk 
 
Kom je ook? Neem je buurman/-vrouw 
gezellig mee. Opgeven hoeft niet, maar als je 
graag opgehaald wilt worden, neem dan 
contact op met Jochum Binnema 06-
18837301. 
 
 
 
 
 

De spelletjesmiddag is gepland op: 
- zaterdag 19 oktober 
- zaterdag 16 november 
- zaterdag 21 december 
- van 14.00 tot 16.30 uur 
- in de gereformeerde kerk 
 
Samen een spelletje doen of gewoon 
toekijken en kletsen... alles mag! En 
ondertussen wordt er een hapje en een 
drankje uitgedeeld. Wij zullen zorgen dat er 
allerlei spelletjes zijn, maar zelf een leuk spel 
meenemen mag natuurlijk ook. 
Ook al houd je niet van spelletjes maar wel 
van gezelligheid, loop gerust binnen.  
 
Iedereen is welkom!  
Wil je wel, maar is vervoer een probleem? 
neem dan contact op met Jennet van Dijk 
06-47240342. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Fam. Wolters 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 29 september 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers. We 
zijn blij dat er weer mensen zijn die zich in 
willen zetten voor onze gemeente(n). En we 
bedanken hen die zich de afgelopen periode 
ingezet hebben voor onze gemeente(n). Zie 
verdere info Drieluik. 
Zondag 6 oktober 
Geen dienst in Geref. Kerk, er is een 
gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk 
Nijeveen. 
Zondag 13 oktober 
E-meeting in de Geref. Kerk, met begeleiding 
van de Gemeente Band. 
Wij hopen op een goede opkomst en op een 
fijne en gezegende dienst. 
Zondag 20 oktober 
Geen dienst in de Geref. Kerk, er is een 
gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk 
Nijeveen. 
Zondag 27 oktober 
Onze voorganger deze zondag is ds. Johan 
Prosman. Deze zondag wordt er o.a. 
gecollecteerd voor het Werelddiaconaat. 
Deze collecte wordt van harte bij u 
aanbevolen. 
 
Namens de dienstencommissie 
Bert Winters Jzn. 
 
 
 
 
 

MEELEVEN 
 

Mevr. M. Hopman verblijft nog in Reestdal. 
Dhr. J. Knol is ontslagen uit de Vogellanden. 
 
Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven: 
Mevr. W. Buddingh- Bouwknegt, Reestoord, 
kamer 307, Zuiderlaan134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr. J. Kroes- Mondria, de Lindenhof, 
Hoogeveenseweg, 7943 KA Meppel. 
Dhr. J. Kroes, Reestoord, kamer 101, 
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Dhr. R. Oord, Havixhorst, appartement 15a, 
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel. 
Dhr. H. Smit, Zorgvilla Nova, Dorpsstraat 57, 
7948 BM Nijeveen. 
 
Danken in tijden van lijden 
Zouden we het liefst vermijden 
Toch mogen we juist dan zingen 
En genieten van kleine dingen 
De omstandigheden laten ons beven 
Maar god waakt over ons leven 
Hij laat de seizoenen nederdalen 
En Zijn licht door het donker stralen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Betsy Wamsteeker 
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AFSCHEID AMBTSDRAGERS EN BEVESTIGING 
NIEUWE AMBTSDRAGERS 
 

Ook dit jaar nemen we afscheid van 
ambtsdragers en worden nieuwe 
ambtsdragers bevestigd in hun ambt. 
We nemen afscheid van de ouderling-
kerkrentmeesters Bert Winters Mzn, van 
ouderling-pastoraat Mariska Visscher-
Schoenmaker en Han Karsten en van 
ouderling preekvoorziening Jenny van Gijssel-
Wever.  
Jeugdouderling Judith de Boer-Faber heeft 
haar taken als jeugdouderling al eerder neer 
moeten leggen. 
De volgende mensen zijn bereid gevonden 
om het ambt op zich te nemen: Adrie 
Masteling als ouderling-kerkrentmeester, 
Bert Winters Jzn. als ouderling-
preekvoorziening en Harmjan Brouwer als 
diaken. 
De volgende mensen zijn bereid gevonden 
om nog een jaar aan te blijven, de diakenen 
Robert Oort en Nico Hoekman en Anje 
Lalkens als ouderling-scriba. 
Als er geen wettige bezwaren worden 
ingediend, zal het afscheid en de bevestiging 
van de ambtsdragers plaatsvinden op zondag 
29 september a.s. , Ds. Johan Prosman zal 
deze dienst leiden. 
 
We willen de mensen die afscheid nemen 
bedanken voor hun inzet in de afgelopen 
jaren en we zijn erg blij met de mensen zich, 
samen met anderen, willen inzetten voor het 
werk in onze gemeente. 
 
Namens de kerkenraad 
Joke Meinen-Hoekman. 

DIACONALE GELDEN 

 

Wij als diaconie willen u/jullie graag op de 
hoogte brengen en houden over wat wij met 
uw/jullie gelden doen. Transparantie is 
belangrijk. Hieronder het overzicht van het 
eerste halfjaar. 
 
Wat   Ontvangst Uitgave 
Werelddiaconaat €    75,00 €    75,00 
Gift Mensenkinderen   €  400,00 
Gift Hospice Meppel   €    75,00 
Gift Rode Kruis   €  100,00 
Gift Arme Kant Meppel  €    27,50 
Gift Graffiti-Jeugdwerk  €  100,00 
Opbrengst collect € 1.269,41 
Opbr. Appostel App €    135,50 
    
Naast bovenstaande uitgaven zijn er nog 
uitgaven geweest voor kleine attenties, die 
onze contactdames/-heren hebben gedaan 
bij de diverse afgelegde bezoekjes, de 
Paasattenties en het Heilig avondmaal. 
De diaconie. 
 

OVERLEDEN 

 

Op 26 augustus is dhr. G. Pors, Oostercluft 
35, op 82 jarige leeftijd overleden. 
De afscheidsdienst was 2 september in de 
Gereformeerde Kerk te Nijeveen, de dienst 
werd geleid door Ds. R. Kok. 
 

KERKELIJKE STAND 
 

Kerkelijke stand augustus-september 2024 
Overleden 26 augustus 2024: 
Gerrit Pors, Oostercluft 35 Steenwijk, 82 jaar. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
25 aug.  Dhr. Klaas Knol 
8 sept.  Fam. Pinksterhuis - Brand 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 25 augustus 
Was de laatste zomerdienst in Kolderveen. 
Leven in Christus’ naam was het thema. We 
lazen in Efeze 5:21 – 6:9 dat de apostel 
Paulus inging op de gezagsvraag die kennelijk 
speelde in Efeze: ‘wie is er de baas’. 
Mannen? Vrouwen? Kinderen? Slaven? 
Slavenbezitters? Die vraag, wie er de baas is, 
is natuurlijk veel te ‘werelds’. En als je zo 
‘werelds’ wilt lezen, dan wil je natuurlijk ook 
niet zien waar Paulus echt op wijst: wees en 
doe als Christus (dat herhaalt hij één en 
andermaal). En dan wordt hij nogal vaak 
verkeerd ‘begrepen’. Dan wordt ervan 
gemaakt, dat hij zou zeggen dat mannen de 
baas zouden moeten zijn, enz. Maar hij 
betoogt helemaal niet wie er de baas moet 
zijn. Maar juist dat we in elke ander een 
stukje van Christus moeten zien. En dat we 
met de ander om moeten gaan zoals Jezus 
dat zou doen: niet heersen dus, maar ten 
dienste van de ander willen leven, zoals 
Jezus. Dan zet je elke ander, hoog, laag, man, 
vrouw, of wat en hoe die dan ook is, vanzelf 
op een voetstuk. In feite zegt Paulus: handel 
altijd naar het grote gebod, ‘heb je naaste lief 
als jezelf. (Een beetje flauw trouwens dat 
vrijwel alle leesroosters dit stukje over 
vrouwen en gezag nu net overslaan…). 
Het voorstel was om bij alles wat je doet een 
kruis te slaan, of tenminste te zeggen of te 
denken: ‘in de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest’. Dan leef je helemaal in 
Christus’ naam. 

Zondag 8 september  
Vierden we het Heilig Avondmaal. De vraag 
die we overdachten was van Jezus: ‘Wie 
zeggen jullie dat Ik ben?’ (Markus 8: 29). Best 
een belangrijke vraag. En de meningen 
daarover lopen sterk uiteen. Dat was toen zo. 
En dat is nu nog steeds zo. Maar ook als je 
zegt, zoals Petrus, ‘U bent de Messias’ (de 
Gezalfde, de Christus), de door God 
gezonden Koning die namens God regeert, de 
grootste Profeet die Gods woord aan de 
mensen spreekt, de Hoogste Priester, die 
verzoening tussen God en mensen teweeg 
brengt, wat bedoel je dan nog? Jezus zei 
daarom: zwijg daarover maar en vertelde 
toen dat Hij verworpen zou worden, geen 
erkenning zou vinden dat Hij de Messias was. 
Dat hij juist zou lijden en sterven. Petrus kon 
dat niet aanhoren (en wie wel, die Jezus 
liefheeft?). Maar het is volgens Jezus wel wat 
mensen aan Hem moeten aanvaarden: dat 
Hij jouw zo liefheeft dat je de moeite waard 
bent, dat Hij lijden en sterven voor je 
overheeft. Dat is Zijn liefdegave aan jou, dat 
Hij jouw kruis draagt. En wat is ons kruis dat 
we achter Hem moeten aandragen? Dat we 
Hem en Zijn liefde aanvaarden! Zo vieren we 
Hem, ook in het avondmaal. 
Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

IN MEMORIAM 
 

ALBERT EISSEN 
Woensdag 4 september hebben we afscheid 
genomen van Albert Eissen. Hij werd geboren 
op 29 april 1939 en overleed op 30 augustus 
2024. Dhr. Eissen hebben velen van ons goed 
gekend. Vele jaren heeft hij in de 
Kolderveense kerkenraad zitting gehad. Of 
liever, hij was daarin actief, zoals ook in 
zoveel andere plaatselijke verbanden: 
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dorpsvereniging, ijsvereniging, muziek, zang 
en nog veel meer. 
In de dankdienst voor zijn leven hebben we 
op zijn verzoek gelezen uit Psalm 103. Vers 
twee was ooit de trouwtekst toen hij met zijn 
Klaasje trouwde: Prijs de Heer, mijn ziel, en 
vergeet geen van Zijn weldaden. De laatste 
dagen van zijn leven verlangde hij ernaar om 
weer met haar verenigd te zijn, en met hun 
dochtertje Roelina die ze zo jong hadden 
verloren. Elkaar weer ontmoeten in de 
hemel, bij de Heiland, daar zag hij naar uit. 
We leven mee met de nabestaande familie, 
Jaco en zijn vrouw en kinderen in Bergharen, 
Jennie en haar man en kinderen in 
Giethoorn. En met Grietje, Alberts vriendin in 
Staphorst, waar hij de laatste jaren woonde. 
We bidden voor jullie om troost en kracht 
van omhoog! 
 
KLAAS KNOL 
Maandag 9 september moesten we afscheid 
nemen van Klaas Knol. Eigenlijk zijn er geen 
woorden voor. Heel kort maar is hij heel 
ernstig ziek geweest. Tussen de diagnose en 
de afscheidsdienst zat maar een maand. 
Achteraf speelde er natuurlijk al wel wat, 
maar dat viel heel lang niet op. Klaas werd 
geboren op 2 maart 1959 en overleed op 2 
september 2024. 65 jaar is hij maar 
geworden. Maar in die jaren is hij wel 
uitgegroeid tot een begrip. Dat was ook te 
merken aan de belangstelling rond het 
afscheid. Bescheiden als hij was, was hij van 
grote betekenis voor veel mensen. Ook in en 
om de kerk was hij altijd bezig en aanwezig. 
Lange tijd was hij ouderling-kerkrentmeester 
en onlangs was hij weer lid van de 
kerkenraad geworden als diaken. Klaas werd 
meer dan gewaardeerd om al die inzet. In de 
afscheidsdienst hebben we gelezen uit 
Romeinen 8: ‘wat moeten we hier verder 
over zeggen?’ Woorden schieten immers 
tekort. Ook al omdat zijn geliefde vrouw 
Roelien hem veel te vroeg ontvallen was. 
Toch moesten we er wat over zeggen. Klaas 
had er wat over te zeggen.  

Zijn geloof moest gezegd worden, zijn hoop: 
‘Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons 
zijn?’ … ‘niets kan ons scheiden van Gods 
liefde. Zelfs de dood niet’ (Romeinen 8: 31, 
38, 39). In die hoop, dat geloof, hebben we 
afscheid genomen en hem te rusten gelegd 
op zijn laatste aardse rustplaats. Veilig is Hij 
in de handen van God. 
We leven mee met de kinderen en de 
kleinkinderen. We kennen hen allemaal wel. 
We bidden dat jullie de troost en kracht 
zullen vinden die jullie vader vond in het 
geloof, bij God! En ook op ons mogen jullie 
rekenen. 
 
ANNIE HOORN – RODERMOND  
Vrijdag 20 september moesten we afscheid 
nemen van Annie Hoorn-Rodermond. Zij 
werd geboren op 27 juli 1935 en overleed 14 
september 2024. De laatste jaren, sinds het 
overlijden van haar man Jan, heeft zij in de 
Schiphorst gewoond. Maar verder woonde zij 
haar hele leven op Dinxterveen, waar zij na 
haar overlijden ook is opgebaard, bij haar 
kinderen in huis, tegenover de boerderij waar 
zij sinds haar huwelijk gewoond heeft. We 
kijken terug op een druk en betrokken leven. 
Een zingend en gelovend leven ook. Annie 
was elke zondag wel in de kerk te vinden. 
Daar kunnen de kinderen van getuigen. Ze 
werden zondagmorgen altijd wakker 
gezongen om mee naar de kerk te gaan. 
Ook bij het afscheid waren we weer in haar 
vertrouwde kerk. We lazen uit de Bijbel uit 
openbaring 21, het visioen van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde. Wij hopen en 
geloven dat zij nu daarboven is. In de handen 
van God geborgen. Het is een visioen dat we 
met elkaar willen delen en waaruit we troost 
en hoop willen putten, zodat we verder 
kunnen, omhoog kijkend, vooruit kijkend en 
vertrouwend. 
We leven mee met de kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. We 
bidden voor jullie om troost en hoop, zoals zij 
dat heeft gehad in haar leven onder ons. 
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PASTORAAT 
 

We willen graag meeleven met de zieken en 
wie het verder ook maar moeilijk heeft. 
We bidden voor jullie. En waar nodig, horen 
we graag wat voor andere hulp gewenst is. 
– Dhr. Gerrit Hertong is ernstig ziek. 
– Mw. Haas is ziek thuis. 
– Mw. Jennie Schrotenboer (Kolderveen) 
revalideert in Reestlanden. 
– Mw. Hillie Poppema revalideert in 
Reestlanden. 
 
Wilt u het melden als u hulp of een bezoek 
wenst? En u wilt het ook vast wel even 
doorgeven als u in het kerkblad genoemd wilt 
worden. 
 
Ten slotte 
Een lied om te zingen en om mee aan de slag 
te gaan. 
 
Samen in de naam van Jezus (Evangelische 
liedbundel 218) 
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
en Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
In een zorgcentrum wonen: 
– Mw. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
– Mw. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
– Mw. L. Voerman – Bouwknegt (’t Vonder) 
– Mw. P. de Boer – van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
 
 

– Mw. J. Lok – van der Linde (Het Anker) 
– Mw. J. Reuvekamp – Bussink (Het Anker) 
Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL 
Hoogeveen 
Het Anker, Reestlaan 2, 7944 BC Meppel 
 
Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472; 
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333; 
ds. Johan Prosman: 06-12711603. 
 
Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204. 
 
Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
altijd rechtstreeks bellen met ds. Johan 
Prosman: 06-12711603. 
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COLLECTEN EN GIFTEN AUGUSTUS 2024 
 

Collecten in de dienst: 
Diaconie   € 222,65 
Kerkbeheer   € 209,05 
Overige collecten  €   28,00 
 
Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 
Voor de bloemenpot: 
Dhr. M. Brouwer  €10,00 
 
Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank 
 
Collectemunten verkrijgbaar bij: 
Dhr. G. Huisman 
De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 
De kerkrentmeesters 
 

HUWELIJKSJUBILEA 
 

Op 5 oktober mogen Adrie en Aukje 
Bouwknegt - Poppema, Gorthoek 5, vieren 
dat ze 40 jaar zijn getrouwd.  
Op 17 oktober mogen Klaas en Jannie Brand 
– van de Belt, Griftestuk 12, vieren dat ze 55 
jaar zijn getrouwd  
en op 24 oktober is het feest bij Hans en 
Femmie Nijmeijer – Hester, Kolderveen 76, 
Zij mogen dan vieren dat ze 50 jaar zijn 
getrouwd.  
Wij wensen alle bruidsparen een fijne dag, 
samen met hun kinderen en kleinkinderen, 
en nog veel goede jaren samen. 

PROMOTIE DS. WILBERT DEKKER 
 

Ds. Dekker is 4 juli gepromoveerd. Hij heeft 
als buitenpromovendus een onderzoek 
gedaan naar de filosofische en literaire 
achtergrond van de juridische passages in het 
Bijbelboek Handelingen. Het onderzoek van 
Wilbert draagt de titel ‘The dynamics of 
judgement and vindication’ en de ondertitel: 
The Juridical Purport of the Acts of the 
Apostles in its Philosophical and Literary 
Setting. 
 
Ds. Wilbert Dekker: 
Beste mensen in Kolderveen en omstreken, 
  
Heel hartelijk dank voor het prachtige boeket 
bloemen dat ik van jullie ontving als felicitatie 
voor mijn promotie. Afgelopen 4 juli was voor 
ons een bijzondere dag: de afronding van een 
studie die ik al in Kolderveen begonnen ben. 
In de tijd dat ik als beginnend predikant jullie 
gemeente heb mogen dienen, heb ik ook van 
jullie veel stimulans ervaren om deze studie 
op te pakken. Daarom ook een hartelijk 
woord van dank voor wat jullie hebben 
bijgedragen in de eerste jaren van dit project. 
Esther en ik wensen jullie vanuit Kampen van 
harte Gods zegen toe!  
 
In verbondenheid,  
ds. Wilbert Dekker 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet naar: 
1 sept. mevr. B. Wijnstra 
8 sept. mevr. W. de Jonge 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

We kijken terug op een mooie startdienst! 
Het thema was ‘’Op weg naar een nieuwe 
kerk’’ en die nieuwe kerk was ook al 
voelbaar, aldus een paar mensen die ik 
erover sprak! Fijn om te horen.  
We verzamelden namen voor de nieuwe kerk 
en een paar mensen vertelden erover 
waarom ze ernaar uitkijken! Het ging ook 
over de gelijkenis van de Barmhartige 
Samaritaan en het beeld van de herberg. 
Over een plek waar je welkom bent en waar 
je wonden worden verzorgd. Zo’n kerk willen 
we zijn.  
 
We bestelden als commissie ook twee 
banners met een welkomtekst erop: 
 
Welkom! 
Hier is een stoel voor wie moe is 
Hier is hoop voor wie verdwaald is 
Hier is liefde voor wie ontmoedigd is 
Sta even stil 
Bewonder de schoonheid van deze kerk 
Ga even zitten 
Sluit je ogen, word even stil 
En ga naar huis met onze groet 
Vrede en alle goeds 
 
Zo willen we in vertrouwen een nieuw 
seizoen tegemoet gaan. 
 
 
 

29 september 
Er is geen dienst in onze kerk. 
6 oktober 
Ik heb kanselruil afgesproken met ds. Johan 
Prosman. Ik ga naar Kolderveen deze zondag 
en hij komt bij ons. Ik ga hier toch maar 
vertellen waar het over zal gaan! In Marcus 
10 zegt Jezus dat je het koninkrijk van God 
niet kunt binnengaan als je het niet ontvangt 
als een kind. Wat betekent dat? Moet je 
maar kinderlijk blijven geloven en moeilijke 
vragen niet stellen? Ik denk het niet. Als je 
dat al zou kunnen, moeilijke vragen niet 
stellen, lijkt me dat ook niet wenselijk. Wat 
betekent het dan wel? 
13 oktober 
ds. van Setten uit Ruinerwold gaat voor. 
20 oktober 
ds. René Kok gaat voor. We staan in de 
overdenking stil bij een genezingsverhaal van 
Jezus. Daar zijn nogal wat vragen bij te 
stellen. Vroeger, en voor sommigen nu nog, 
werd je geacht het vanzelfsprekend te vinden 
dat Jezus mensen kon genezen. 
Tegenwoordig stellen we daar veel meer 
vragen bij en is die vanzelfsprekendheid 
verdwenen. Kon Jezus mensen genezen? En 
gebeurt dat hier? Wat hebben wij aan zo’n 
genezingsverhaal? En wat maakt zo’n 
wonderverhaal voor ons verteerbaar, 
leefbaar? Hoe inspireert het ons? 
27 oktober 
Er is geen dienst in onze kerk. 
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WEL EN WEE 
 

Mevr. B. Bouwman uit het Kerspel is weer in 
Reestdal na een val. We wensen haar sterkte 
toe!  
We denken ook aan de mensen die 
behandelingen ondergaan of het anderszins 
zwaar hebben.  
Als u behoefte hebt aan een gesprek of 
bezoek van één van ons, schroom niet om 
dat aan te geven. We komen graag.  
 
Sterkte en draagkracht gewenst voor de 
mensen die zich in een moeilijke situatie 
bevinden. 
 
 
 
 
 

De mensen die in de tehuizen verblijven:  
De fam. Tuut woont in het Anker in Meppel, 
mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen.  
Dhr. Brug woont in de Kaailanden in Meppel. 
Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in 
Steenwijk.  
De fam. Twerda in Reestoord in Meppel. 
Mevr. Bomert en dhr. Somer zijn in de 
Zonnekamp in Steenwijk. 
 

VAKANTIE 
 

Van 7 tot en met 14 oktober houden we nog 
even vakantie. Ds. Johan Prosman is 
aanwezig. 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok
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DE CLUBS STARTEN WEER 
 

Hallo allemaal, 
 
Goed nieuws! De clubs starten weer en we 

hopen jullie allemaal te zien      
 
Christelijk Jeugdwerk Nijeveen (CJN) bestaat 
uit een kleine club en een grote club.  
De kleine club is voor alle kinderen uit groep 
6 t/m 8.  De grote club is voor kinderen vanaf 
12 tot 16, maar ben je wat ouder dan is dat 
prima. 
Er is om de week club, maar op dezelfde 
avond voor zowel groot als klein.  
 
De clubtijden verschillen 
kleine club: 19.15 uur tot 20.45 uur; 
grote club: 19.45 uur-21.30 uur. 
Gezamenlijke activiteiten starten om 19.30 
uur.  
De clubavonden vinden altijd plaats in de 
Gereformeerde Kerk. 
We beginnen de avond vaak met een 
inleiding, daarna gaan we bijvoorbeeld 
spelletjes doen, knutselen, zwemmen, film 

kijken, bingo doen of…. dus van alles en nog 
wat.  
 
 
 
Voor het gehele seizoen vragen we een 
bijdrage van €10,00 voor de kleine club en 
€15,00 voor de grote club.  Voor bijzondere 
activiteiten vragen we soms nog een extra 
kleine bijdrage.  
We sluiten het seizoen af met een weekend 
clubkamp! 
 
Clubdata 
Clubdata voor komend najaar zijn: 27-9,  
11-10, 25-10, 8-11, 22-11, 6-12 en 20-12 
 
Wij hebben er weer veel zin in, hopelijk jullie 
ook! 
 
Namens de clubleiding, Ben, Bas, Martijn, 
Rianne, Tom, Gijs, Feliesja, Fenneke, 
Gerjanne, Tessah, Rik, Rolf, Bart en Alida 
 
Kijk voor meer informatie ook eens 
op: www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerk
Nijeveen Mail: cjnijeveen@gmail.com 

  

Jeugdflits 
 

 

http://www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerkNijeveen
http://www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerkNijeveen
mailto:cjnijeveen@gmail.com
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KERKDIENSTEN:  

 
* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor het kerkgebouw. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       

Zondag 29 september Geref.Kerk 10:00 
Ds. J. Prosman 
Bevestiging ambtsdragers 

Dhr. J. Lopers Diaconie Kerkbeheer 
 

Herv.Kerk Nijeveen  Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 I. Boersma   Dhr. J. Buiter Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 6 oktober Geref.Kerk  Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. J. Prosman 
Mevr. M. Withaar wereld diaconaat KRM (kerkbeheer) 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. M. van Hal 
Mevr. A. Westenbrink Kerk en Israel 

Kerkbeheer 
       

Zondag 13 oktober Geref.Kerk 10:00 E-meeting Gemeenteband Vrije keuze E-meeting Onkosten PKiN 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. Van Setten (Ruinerwold) Dhr. S. Huismans 
keuze van doel is aan 
de commissie 

onkosten PKIN 

 Herv.Kerk Kolderveen  Geen dienst    
       

Zondag 20 oktober Geref.Kerk  Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. A. Hoekerswever Diaconie KRM (kerkbeheer) 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 27 oktober Geref.Kerk 10:00 
Ds. J. Prosman    
Doopdienst 

Dhr. A. Kroes Werelddiaconaat Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Nijeveen  Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Joh.Bakker  Mevr. A. Westenbrink Werelddiaconaat Kerkbeheer 


